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Afasie — Praat jij dan met mij? (Op de wijs van: Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou?)

Als het onheil komt

En ik dat niet kan dragen, Wil je dan naar me luist'ren,
Mag ik dan met jou? Als dat niemand anders kan?
Als ik ben veranderd, En als ik moet huilen,

ik kan mezelf niet volgen, Begrijp mijn woorden dan.
Mag ik dan met jou? Want als jij zo luistert,

En als ik iets moet doen Word ik een beetje blij.

Wat ik ooit gekund heb, Van geduld en stilte

Mag ik dan met jou? Die je hebt voor mij.

En als ze staan te zeggen

Wat ik niet kan begrijpen, Mmmmm, mmmmm, mmm,
Mag ik dan met jou? mm. ‘

Mag ik dan met je praten
Als het nergens anders kan? | Wil je steeds naar me

En als ik moet huilen, luist’ren,

Droog jij mijn tranen dan? Als ik niks meer zeggen kan?

Want ik als ik met jou praat En als ik moet stilzijn,

Neem jij steeds alle tijd. Begrijp mijn tranen dan.

Wacht zo rustig af Want als jij er bij bent,

Met lieve vriend’lijkheid. Word ik altijd zo blij.
Van die stille aandacht,

Als de herinnering komt, Die je hebt voor mij.

En als ik dan boos ben,

Wil je dan naar mij? Als het einde komt,

Als de triestheid valt En ik bang en stil ben,

En 't is mij te donker, Mag ik dan bij jou?

Wil je dan naar mij?

Als de lente komt Als het einde komt,

En als ik opgewekt ben, En ik sprakeloos ben,
Wil je dan naar mij?
En als 't verlangen komt Mag dat dan bij jou?

Naar even weer gewoon zijn,
Wil je dan naar mij?
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