
Bezig zijn 

 
Bezig denk ik 
Bezig is soms beter  
De boom de tuinen 
Bezig met mij 
Bezig beter 
Leuk 
 
(Paul)  
 

 
 

 

Niet kunnen praten 

 
Niet kunnen praten 
Niet goed kunnen praten 
Verdraaide zinnen kunnen praten 
Niet de juiste woorden kunnen praten 
Wel in mijn hoofd, niet kunnen zeggen 
 
(Tineke Bruns-Groenewolt) 
 

 
 
 
 
 



Afasie 

 
Omdat mijn woorden niet toereikend zijn.  
Klinken klanken vanuit eenzaamheid en pijn.  
Ik wil je verstaan, verward is jouw praten.  
Vaak heb je mijn onmacht in de gaten.  
Soms botsen mijn woorden, met je kreten.  
Maar ik ben bij je, zal je niet vergeten!  
Terwijl jij steeds hetzelfde doet en zegt,  
blijft je gezicht eerlijk, helder en oprecht.  
Zullen mijn woorden ook als klanken, klinken,  
dat we samen in diep isolement wegzinken?  
Toch lach je steeds, het ijs is gebroken!  
Ik glimlach ook, ja we hebben fijn gesproken 
 
(https://www.gedichtenstad.nl/levens-gedichten/afasie.html) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gedichtenstad.nl/levens-gedichten/afasie.html


 

Wil je met me naar 

 
Wil je met me naar 
toejeweetwet 
toejeweetwel? 
Wil je met me naar 
toejeweetwelwaar? 
 
Ja, ik wel met jou 
naar hoeettut, 
naar hoeheettut. 
Ja ik wel met jou 
naar hoehettutnou. 
 
Gaan we samen in de dinges  
en de weetnietmeerzovlug, 
even in de komwatwassut 
en dan weer naar huis terug. 
 
(Joke van Leeuwen) 

 


